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                                                     Assalaamoe Aleikoum beste ouders en leerlingen,  
                                          
   Het jaar is omgevlogen en het is weer lekker tijd voor de wintervakantie. In deze schoolkrant vinden    
jullie o.a strips, foto’s en recepten etc. over wat de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden op school. 
                                       Wij wensen jullie veel lees-kijk plezier. 
   
 
 
                                                                          Fijne wintervakantie! 
                                                                               Team Al Islaah  
 
 
 
 

   

  



 
 
 

 
Dienaren van Allah! De vrome voorgangers, moge Allah genadig zijn met hen, waren verheugd toen de winter kwam 
vanwege zijn korte dagen voor de vastende persoon en zijn lange nachten voor degene die in het gebed staat. Het is   
bevestigd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم zei:  
“Vasten in de winter is een (makkelijke) buit.” [Sahieh Al-Jaami’ As-Saghier 3868]   
 
 
 
En ‘Umar, moge Allah tevreden zijn met hem, zei:  
“De winter is de buit van de vrome gelovigen.”  
Ook Ibn Mas’ud, moge Allah tevreden zijn met hem, zei:  
“Welkom aan de winter, het is een seizoen waarin zegeningen neerdalen. Haar nachten zijn lang om in het gebed te 
staan en haar dagen zijn kort om te vasten.”  
 
En Al-Hassan (Al-Basrie) zei:  
“De beste seizoen voor de gelovige is de winter, de nachten zijn lang voor hem om te bidden en haar dagen zijn kort 
voor hen om te vasten.”  
 
Dus nu is de winter gekomen! En wij o dienaar van Allah zijn in de maand waarin het zeer aanbevolen is om in te vas
ten welke de maand Muharram is, dus grijp deze mogelijkheid en deze buit. De zware kou in de winter herinnert de g
elovige ook aan het Hellevuur en herinnert hem ook aan zijn ‘Zamahier’ welke haar bittere koudheid is. De Profeet صلى الله عليه وسلم 
zei:  
“Het Hellevuur klaagde bij zijn Heer zeggende: ‘O mijn Heer! Mijn verschillende delen eten elkaar op.“ Dus stond Hij 
het toe om twee ademhalingen te nemen. Één in de winter en de andere in de zomer en dit is de reden voor de zware 
hitte en de zware kou dat je vindt.” [Al-Bukhaari 3087]  
 
Dit behoort tot de variatie van de straf in het hellevuur. Moge Allah ons hiertegen beschermen.  
Shaykh Khaalid Adh-Dhufayri  الله حفظه   
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Creatieve 

knutselmiddag 

Groep 3: 
Afgelopen dinsdag voor de 
start van de lockdown en de 
wintervakantie stond er voor 
een creatieve knutselmiddag 
gepland. In alle hectiek 
rondon de organisatie 
hebben de leerlingen nog een 
leuke middag gehad waarbij 
zij samen met juf Marwa een 
mooie sneeuwpop hebben 
getekend en versierd met 
crepepapier en glitters. 
Vooral de glitters waren 
enorm geliefd bij  de 
kinderen 
 
Juf Khadija & Juf Marwa  

 

De laatste creatieve 

knutselmiddag gehad 

van 2020. Thema 

winter.. 

Groep 1/2:  
De leerlingen hebben 
afgelopen dinsdag nog een 
leuke knutselmiddag gehad. 
Waarbij de kinderen een 
sneeuwpop hebben geverfd 
en getekend. 
Het zijn echte 
sneeuwpoppen geworden!! 
 
Juf Rosie & Juf Ikram  

 

                            
 



 

 

 

 
 
 
 
   

Creatieve knutselmiddag  
Januari 2020 
Thema: Winter 



 



Hierbij een aantal  (winterse) overheerlijke recepten, om van te smullen!!! 
 
Champignonsoep  
Ingrediënten  

• 500 gr champignons (in plakjes)  
• 50 gr boter  
• 1 theelepel tijm  
            50 gr bloem  
• 2 middelgrote uien  
• 2 tenen knoflook  
• 2 bouillontabletten (kip of groenten)  
• 800 ml heet water  
• 200 ml slagroom of kookroom  
 
Bereiding  
  
 Snipper de uien en knoflook fijn. Verhit een klein beetje 
boter (10 gr) in een soeppan en fruit de ui en knoflook 
hierin aan. Voeg de champignons toe en bak een paar 
minuten mee tot ze wat geslonken zijn. Voeg de tijm toe en 
door erdoor.  
 Doe de rest van de boter toe en laat smelten tussen de 
champignons. Voeg dan de bloem toe en roer erdoor en bak 
een minuutje mee. Los het bouillonblokje op in het hete 
water en giet vervolgens bij de champignons. Roer goed 
door zodat de klontjes allemaal verdwijnen.  
Schenk de room erbij en proef of de soep nog een snufje 
peper of zout kan gebruiken.  
  
 Tip: gebruik ook eens kastanjechampignons in dit recept  
 
  

  
  
  
  



  
  

Vegetarische stoofschotel  
 
Heerlijke goed gevulde stoofpot zonder vlees maar met champignons, wortel en aardappel  

Ingrediënten  
• 300 gr wortel  
• 250 gr champignons in plakjes  
• 2 uien  
• 1 teen knoflook  
• snuf tijm  
• 2 theelepels paprikapoeder  
• 1 klein blikje tomatenpuree a 70 gr  
• 1 groentebouillonblokje (vegan)  
• 1 paprika  
• 600 gr krieltjes  
• 2 eetlepels bloem  
• verse peterselie  
• 2 blaadjes laurier  
• olie om te bakken  

  

Bereiding  

 

 Los het bouillonblokje op in ca. 500 ml liter kokend water. Snipper de uien en knoflook. Fruit deze aan in een braadpan in een beetje olie of boter. Snijd de 
wortel in plakjes of blokjes. Bak een paar minuutjes mee. Voeg daarna ook de champignons toe en de paprika in blokjes en bak kort mee.  
Voeg de tijm en paprikapoeder toe en daarna ook de bloem. Schep goed door. Roer de tomatenpuree er door. Roer goed door elkaar zodat de bloem is 
opgenomen en er soort saus ontstaat. Giet de bouillon erbij en blijf goed roeren. Doe de blaadjes laurier in de stoof en vervolgens ook de krieltjes. Laat de 

vegetarische stoofschotel met de deksel gedeeltelijk op de pan ca. 45 minuten zachtjes pruttelen tot de aardappeltjes gaar zijn.   
     
  
  
  
  
  
  
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

Echter, vroeger… ik herinner me nog dagen dat de sneeuw een week of zelfs langer bleef liggen. De 
jongens in de straat bouwden een iglo, met een blauwe vuilniszak als dak. Alle kinderen van de straat 
mochten er in. Maar nu… nu mag je allang blij zijn als je iets kan maken wat er langer dan een paar 
uur staat. Hopelijk zullen de dagen van toen nog terugkeren!’ 

 



  

Even de top 3 berichten van SocialSchools:  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



• Wil je meer weten over dieren in de winter? En wat de leerlingen afgelopen tijd hebben mee 
gekregen over de winter? 

•  Kijk naar deze aflevering van Huisje, boompje, beestje… 
•  
•  

• https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dieren-in-de-winter/ 
•  
 

 
     https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-warm-jasje/ 
 
 
   
     https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-brrr-koud/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dieren-in-de-winter/
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