
ZOMERZOMER
PRETPRET  

MET AL ISLAAHMET AL ISLAAH  
  

EEN VROLIJKE VAKANTIEKRANT VOL SPELLETJES,EEN VROLIJKE VAKANTIEKRANT VOL SPELLETJES,

CREATIVITEIT EN EEN BEETJE BARAKAH VOOR ONDERWEG!CREATIVITEIT EN EEN BEETJE BARAKAH VOOR ONDERWEG!



 

 

Lieve kinderen van Al-Islaah, 
de zomer vakantie staat voor de deur! tijd om

uit te rusten, te spelen, te lachen en te
genieten. In deze zomerse schoolkrant vind je
van alles wat: leuke activiteiten, makkelijke

recepten, moppen, puzzels, verhalen en
creatieve opdrachten. 

Deze krant is speciaal gemaakt voor jullie
allemaal. Je kunt erin lezen, kleuren, schrijven
en zelfs iets maken. En het mooiste? Je vindt

ook stukjes terug van kinderen uit je eigen
school! Of je nu thuisblijft, of op vakantie gaat
of gewoon lekker buiten speelt: dit boekje is er

om je vakantie nog leuker te maken. Wij
wensen jullie een hele fijne, zonnige en

gezegende zomervakntie! *�

Veel liefs, 
Juffen Al-Islaah 

Wat doet een sneeuwpop in de zomer?Wat doet een sneeuwpop in de zomer?
  Smelten van plezier! ⛄☀️Smelten van plezier! ⛄☀️



SummerSummer
challengechallenge  

leer een nieuwe surah  

een dag zonder schermen 

stuur een kaartje naar iemand die je mist 

houd een picknick met je familie 

doe een dag lang iets liefs voor iedereen thuis 

Ga op fotojacht: maak 3 foto's van iets moois in de natuur

Verzin je eigen land met een vlag, taal, regels en hoofdstad

Bid een keer mee met je ouder(s)

Maak een dua speciaal voor iemand anders

Lees 3 boeken in de zomervakantie

Maak een fotodagboek: elke dag 1 mooie of grappige foto

Maak een mini-vlog over wat je doet in de vakantie

Maak een kleine khutbah en lees het voor aan je familie

organiseer een speurtocht voor je broertje/zusje of buurkinderen

Maak een vakantie-kijkdoos van een schoenendoos



SpeurtochtSpeurtocht  



WoordzoekerWoordzoeker  



½ rode ui, gesnipperd 
1 teen knoflook, fijngehakt
peper en zout 
150 g tomatenpasta 
1tl suiker 
1 scheutje olijfolie 

1.Verwarm de oven voor op 200 °C (hetelucht).

2.  Rol het deeg uit tot een dunne pizzabodem. Steek er met de stekers vormpjes uit. Doe op

elke pizza een beetje tomatensaus en verdeel gelijkmatig over de bodems. Bestrooi alle

pizza’s met de geraspte kaas. En decoreer met de toppings.

3.Bak de mini-pizza’s voor 15-20 minuten in de oven.

Tomatensaus 

Mini pizza’sMini pizza’s

Deeg Tomatensaus Topping 

400 g bloem 
7 g gist 
7 g zout 
245 ml melk 
55 g gesmolten roomboter 

pepperoni 
2 el zwarte olijven ringen
½ rode ui in halve ringen 
150 g geraspte kaas 

Deeg 

Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en kneed goed door elkaar tot een soepel
samenhangend geheel. Maak een bal van het deeg en leg deze in een ingevette, schone kom en dek af
met een schone vochtige theedoek. Laat de bal rijzen op een warme plek voor ongeveer 45 minuten of
tot het in volume is verdubbeld.

Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Bak de ui in de olijfolie. Bak de knoflook mee en voeg wat peper
en zout toe. Voeg de tomaten uit blik of passata toe met de suiker. Laat indikken en blijf regelmatig
blijven roeren.

afwerking 



Teken op wit karton de vormen van:

¼ Masjid al-Haram 

¼ Masjid an-Nabawi

¼ Masjid al-Aqsa 

KnutselwerkKnutselwerk
Benodigdheden 

Stappenplan 
1. Voorbereiden

Scheur het tissuepapier in kleine stukjes (ca. 2–3 cm).

Maak er propjes of bolletjes van.

2. Teken de vormen 

3. Plakken

Smeer lijm binnen de getekende vlakken.

Plak de juiste kleuren tissuepapier op:

Kaaba: zwart en geel

Masjid an-Nabawi: groen, lichtroze en bruin 

Masjid al-Aqsa: grijs, geel, blauw en bruin 

Dun tissuepapier in: zwart, geel, groen, blauw, grijs, bruin en wit

Lijm 

Wit karton of papier (A4 of groter)

Potlood

Stiften of zwarte pen

 Labelstroken of ijslollystokjes 

4. labels toevoegen   

Schrijf de namen en plak ze erbij:

🏷️ Masjid al-Haram

🏷️ Masjid an-Nabawi

🏷️ Masjid al-Aqsa



3. Wat is het tegenovergestelde van 'smelten'?

 A. Bevriezen 

 B. Druipen

 C. Koken

1. In welk werelddeel is het zomer als het bij ons winter is?

 A. Afrika

 B. Zuid-Amerika 

 C. Azië

Zomer quizZomer quiz  

2. Welke UV-index betekent dat je snel kunt verbranden in de zon?

 A. 1–2

 B. 3–5

 C. 6 of hoger 

4. Waarom dragen mensen vaak lichte kleding in de zomer?

 A. Dat staat stoer

 B. Lichte kleuren weerkaatsen zonlicht en worden minder heet 

 C. Donkere kleuren zijn niet toegestaan

5. Wat betekent “bon voyage” in het Frans?

 A. Goede reis 

 B. Tot ziens

 C. Welkom terug

6. Waarom moet je je paspoort of ID-kaart meenemen als je naar het

buitenland gaat?

 A. Om eten te kunnen kopen

 B. Om te laten zien wie je bent bij grenscontrole 

 C. Om in het vliegtuig te mogen zitten



KleurplaatKleurplaat



Deen quizDeen quiz  
1.  De Qur'an bestaat uit ... djuz’.

A. 15

 B. 30

 C. 45

 D. 60

 A. Ze feliciteerden hem

 B. Ze lieten hem gaan zonder tegenstand

 C. Ze boden een beloning voor degene die hem zou vangen

 D. Ze stuurden gezanten om hem terug te halen

2. Welke reactie had Quraysh toen ze ontdekten dat de Profeet صلى الله عليه وسلم
was vertrokken uit al-Madinah?

 A. Een rivier in Djannah

 B. De Lotusboom aan het einde van de schepping

 C. Een kasteel van goud in de hemel

 D. Een tent van zilver in de hemel

3.Tijdens de hemelreis werd de Profeet صلى الله عليه وسلم opgeheven naar Sidrat-ul-

Muntaha. Wat is de betekenis hiervan?

 A. al-Buraq

 B. al-Qaswa’

 C. al-Jamal

 D. al-Badr

4. Wat is de naam van de kameel waar de Profeet صلى الله عليه وسلم op vertrok?



 A. Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet ziet, dat je je

ervan bewust bent dat Hij jou ziet

 B. Dat je veel sadaqah geeft (liefdadigheid en aalmoezen)

 C. Dat je aardig en goed bent tegeno

 A. al-Amin

 B. as-Siddiq

 C. al-Faruq

 D. Dhu-n-Nurayn

 A. Surat-ul-Djumuʿah

 B. Surat-us-Saff

 C. Surat-un-Nabaʾ
 D. Surat-ul-Kahf

 A. 100

 B. 500

 C. 1000

 D. 2000

5. Wat is de betekenis van ihsan?

6. Wat is de bijnaam van ʿUmar ibn al-Khattab?

7. Welke surah is aangeraden om op de vrijdag te lezen?

9.Maak de hadith af: Eén gebed in deze moskee van mij is beter dan ...

gebeden in andere moskeeën behalve in al-Masdjid al-Ḥarām.”



Groep 8Groep 8  

Wat ga je het meest missen aan deze school?

Welke meester of juf heeft jou het meest geïnspireerd, en

waarom?

Wat vond jij het leukste moment op school? 

ik ga de juffen missen vooral juf suzan, en de kinderen uit mijn klas 

Juf Suzan maakte veel grappen, was lief en ging vaak met ons weg 

Het leukste wat ik heb meegemaakt op school, waarvan ik nooit wilde dat het ophield, was toen juf

Suzan bij ons voor de klas stond en voor de grap een cupcake in mijn mond propte.

-Ayoub 

Juf Jamila, ik zat 2 of 3 jaar bij haar in de klas en ze heeft allemaal leuke dingen met ons gedaan. Ze

heeft veel moppen vertaald. Ze was af en toe streng, maar we hebben veel van haar geleerd.

Juf Nabila was heel grappig en ze was niet vaak streng, want we luisterden heel goed naar haar. We

hebben veel leuke activiteiten gedaan, zoals meelopen naar zwemmen, en ze heeft veel dingen voor

ons georganiseerd.

In groep 6, toen we naar Hellendoorn gingen, waren ik en Musab verdwaald in het park. Ik dacht dat

we nog tijd hadden, maar opeens moesten we een half uur langer betalen. We konden niemand vinden.

Iedereen zat al in de bus en ze waren op ons aan het wachten.

Ik ga de dienlessen het meest missen, omdat ik er veel van heb geleerd. Ik heb veel geleerd over de

puberteit en over de profeten. Ik heb ook veel plezier gehad tijdens de lessen. Het is een hobby voor

mij om daarover te leren.

Wat vond jij het leukste moment op school? 

Welke meester of juf heeft jou het meest geïnspireerd, en

waarom?

Wat ga je het meest missen aan deze school?

-Mohammed-Amin 



Juf Nabila, omdat ze creatief was en we goed naar haar konden luisteren. Ze was ook heel grappig en

als ik hoofdpijn had, mocht ik soms minder werk maken.

Het schoolreisje van groep 7 naar Walibi, omdat ik toen de meeste vrienden had. We gingen samen

lopen en in achtbanen.

En de ramadan, omdat we toen samen gingen vasten, samen bidden en eten. Dat was heel gezellig.

Mijn vrienden en de juffen, omdat ik veel heb geleerd van de juffen en de vrienden hebben mij

geïnspireerd om door te gaan.

Wat vond jij het leukste moment op school? 

Welke meester of juf heeft jou het meest geïnspireerd, en

waarom?

Wat ga je het meest missen aan deze school?

-Hamza

Juf Nabila, omdat ik een grote stijging heb doorgemaakt met haar op school. Ze deed niet snel boos

en legde dingen op een normale manier uit. En ze was ook heel grappig.

Walibi, omdat ik daar heel veel leuke dingen heb meegemaakt. En toen we in de lerarenkamer taart

gingen eten, alleen met de klas, en lekker gingen eten.

Ik ga het meest mijn vrienden missen, omdat ik veel dingen met ze heb meegemaakt. En ik ga juf

Selma missen, omdat ze mij Shrek-stickers heeft gegeven. Dat ga ik niet meer meemaken op de

middelbare school.

Wat vond jij het leukste moment op school? 

Welke meester of juf heeft jou het meest geïnspireerd, en

waarom?

Wat ga je het meest missen aan deze school?

-Umeyr



Juf Wafae, omdat ik door haar ook serieuzer ben gaan werken, en

juf Jihanne, omdat we met haar vaak leuke groepsspelletjes

doen.

Ik vond de uitjes het leukst, bijvoorbeeld de schoolreisjes of als we ergens naartoe gingen

voor gastlessen.

Ik ga het meest het onderwijs missen, dus hoe er les wordt gegeven. Toen ik op mijn vorige

school zat wist ik helemaal niks, maar toen ik hier op school kwam heb ik heel veel geleerd.

Wat vond jij het leukste moment op school? 

Welke meester of juf heeft jou het meest geïnspireerd, en

waarom?

Wat ga je het meest missen aan deze school?

Juf Wafae, omdat ik door haar ook serieuzer ben gaan werken, en juf Jihanne, omdat we met

haar vaak leuke groepsspelletjes doen.

-Yasmin

Juf Suzan, omdat ik merkte dat ze mij steunde en dat ze ook weet dat ik het kan. Ze helpt me

eel veel en in groep 6 en 7 ging ze me helpen met extra werk uitprinten. Ze is heel vriendelijk,

grappig en een goede juffrouw.

Ik vond de schoolreisjes leuk en alle activiteiten die we deden, omdat ik dan iets leuks kon doen

met mijn vriendinnen en dat was gezellig. En ook omdat de juffen dit voor ons deden, want we

konden ook gewoon gaan werken. Ik vond het leuk om samen te werken, want dat maakte het

altijd gezelliger dan alleen werken.

Ik denk dat ik mijn vriendinnen het meest ga missen, omdat ik al heel lang met ze in de klas heb

gezeten en we veel leuke dingen samen hebben gedaan. En ik ga ze hierna niet meer zien. Ook ga

ik missen dat je op de basisschool niet zo verantwoordelijk hoeft te zijn, en dat de juffen je veel

helpen en je eraan herinneren dat je je werk moet maken. Op de middelbare school heb je dat niet

echt.

Wat vond jij het leukste moment op school? 

Welke meester of juf heeft jou het meest geïnspireerd, en

waarom?

Wat ga je het meest missen aan deze school?

-Sumayah



Juf Nabila, omdat zij mij heel veel hielp. Ze maakte ook veel grapjes tussendoor en dat maakte het

ook leuker.

Alle schoolreisjes, omdat het gezellig was en ik met al mijn vriendinnen was. En

schoolkorfbal, omdat het een competitie was met je vrienden, en dat is altijd wel leuk.

Ik ga de juffen het meest missen en de kinderen van de school, want die zijn heel

aardig.

Wat vond jij het leukste moment op school? 

Welke meester of juf heeft jou het meest geïnspireerd, en

waarom?

Wat ga je het meest missen aan deze school?

-Sondos

Wat vond jij het leukste moment op school? 

Welke meester of juf heeft jou het meest geïnspireerd, en

waarom?

Wat ga je het meest missen aan deze school?

Juf Nabila, omdat ze me echt heeft geholpen met groeien in alle vakken. Anders zou ik

naar een heel laag niveau gaan. Ook hoe ze denkt, en ze vertelt altijd leuke verhalen als

ze les geeft, over zichzelf en wat ze heeft meegemaakt.

Als we ergens naartoe gingen. Picknicken in groep 7 was heel leuk, en ik keek altijd

heel erg uit naar het schoolreisje, want dat was altijd heel leuk.

Ik ga de kinderen het meest missen, vooral mijn vriendinnen, omdat op de nieuwe

school alles nieuw is.

-Meryem



Bereidingswijze 

1.Smelt de chocolade au bain marie. Laat afkoelen totdat ie lauwwarm is.

2.  Klop de slagroom met een elektrische mixer op.

3.  Spatel de chocolade door de slagroom, totdat er geen klontjes meer inzitten.

4.Schep de chocolademousse in een spuitzak en verdeel de chocolademousse 

       over 4 glazen.

Benodigdheden

100 gr melkchocolade

250 ml slagroom

ChocolademousseChocolademousse 



Mijn zomerdagMijn zomerdag
 Datum: ____ / ____ / 2025

µ☀️ Wat heb ik vandaag gedaan?

� Wat vond ik het leukste vandaag?

� Wat heb ik geleerd of ontdekt?

� Waar ben ik vandaag dankbaar voor?

❤️ Iets liefs dat ik heb gedaan of gezien:



Mijn schooljaarMijn schooljaar
Weet je nog...? – Mijn schooljaar bij Al Islaah

É Dit vond ik het leukste vak:

� Mijn favoriete moment van het schooljaar was:

� Iets waar ik trots op ben:

Z Mijn beste herinnering met een klasgenoot:

  Dit heb ik geleerd



KnutselwerkKnutselwerk
Gekleurd papier

Schaar

Lijmstift

Sponsje

Witte verf

Rietje

Benodigdheden 

5. Plak de schijfjes fruit dan op de beker en dan is je vrolijke zomer cocktail

helemaal klaar. Proost, op een mooie zomer!

Stappenplan 

1.Vouw een gekleurd A4-tje door de helft. Zo hoog wordt je cocktail

beker. Trek nu twee schuine lijnen, zodat de beker aan de onderkant

wat smaller dan aan de bovenkant wordt. En knip de papieren beker

dan uit.

2.  Trek de beker op een ander gekleurd papiertje om. Knip hem uit maar dan

niet op de lijn die je net getekend hebt, maar een centimeter naar binnen toe

zodat de ‘limonade’ kleiner wordt dan de beker.

3. Leg je papieren rietje op de beker. En plak de ‘limonade’ er bovenop.

Knip dan een vierkantje van een schuursponsje af. Dip deze in wat witte

verf en stempel er ijsblokjes mee, in de cocktail beker.

4. Terwijl de verf opdroogt, kun jij mooi nog wat schijfjes fruit

knutselen voor in de cocktail. Dat doe je door een rondje uit

gekleurd papier te knippen. (Trek hiervoor bijvoorbeeld een

bekertje om) En uit een andere kleur papier knip je een iets

kleiner rondje. Knip het kleine rondje dan in zes taartpunten en

plak die op het grotere rondje.



Tijdens de creatieve middag mocht groep 4 alvast aan de slag met het

mocktail-knutselwerkje. De kinderen kregen gekleurd papier en konden

meteen beginnen. Ze maakten een zomerse mocktail en mochten zelf kiezen

hoe ze die versierden met rietjes, citroentjes en zelfs ijsblokjes van papier!

Iedereen had zijn eigen idee over hoe de perfecte zomerdrank eruitziet.

Sommigen hebben zelfs een matcha-mocktail gemaakt! Het resultaat was

een tafel vol vrolijke en kleurrijke mocktails. Het was superleuk om te zien

hoe creatief iedereen was. Groep 4 heeft er echt een feestje van gemaakt!

Groep 4/5Groep 4/5



AhadithAhadith
De Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:

“Er zijn twee gunsten waarin veel mensen zich vergissen: gezondheid en vrije

tijd.”

 É (Sahih al-Boekhaari 6412)

In de zomervakantie heb je meestal veel vrije tijd én je ben je in sha allaah

ook  gezond. Dat zijn twee grote geschenken van Allah. Maar de Profeet صلى الله عليه وسلم
waarschuwt ons dat veel mensen die zegeningen verspillen. Ze gebruiken

hun tijd alleen voor spelletjes, verveling of eindeloos scrollen, en vergeten

om er iets goeds mee te doen.

Deze vakantie is een kans. Je kunt lekker uitrusten, spelen, reizen en

genieten, maar denk ook aan de waarde van je tijd en je gezondheid. Gebruik

een deel van je dag om Qur’an te lezen, iets nieuws te leren, je ouders te

helpen of anderen blij te maken. Zorg ook goed voor je lichaam: eet gezond,

beweeg, en wees dankbaar voor hoe Allah jou gemaakt heeft.

De Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم zei:

“De meest geliefde daden bij Allah zijn de daden die regelmatig gedaan

worden, ook al zijn ze klein.”

 É (Sahih al-Boekhaari en Sahih Moeslim)

Tijdens de zomervakantie heb je vaak geen vast ritme. Je slaapt uit,

speelt veel en hebt geen huiswerk. Dat is fijn! Maar het is ook makkelijk

om dingen als het gebed, Qur’an lezen of dua’s vergeten te doen.

Deze hadith leert ons iets heel belangrijks: Allah houdt van kleine goede

daden, als je ze maar steeds doet. Dus zelfs als je maar elke dag een paar

minuten Qur’an leest, of één goede daad per dag doet, dan is dat iets waar

Allah van houdt, zolang je het volhoudt.



Zomer doolhofZomer doolhof



Miljoenen mensen draaien om mij heen,

 ze dragen wit en laten luxe alleen.

 Ze komen van overal, groot en klein.

 Wat ben ik?

RaadselsRaadsels
 Ik kom vóór het gebed, maar ik bén geen gebed.

 Ik laat water over handen, gezicht en teen.

 Wat ben ik?

Ik heb geen batterijen, geen scherm, geen knop.

 Maar wie mij opent, vindt wijsheid nonstop.

 Ik vertel over profeten en Allah's plan.

 Wat ben ik?

 Vijf keer per dag kom ik bij jou,

 je draait je gezicht naar de Qibla nauw.

 Je buigt en knielt, je zegt "Allahu Akbar".

 Wat ben ik?

Je telt mij vaak met je vingers of kralen.

 Je noemt mooie namen, geen verhalen.

 Ik word vaak gedaan na elk gebed.

 Wat ben ik?

Ik ben niet verplicht, maar wie mij vaak doet,

 krijgt extra beloning, dat voelt goed.

 Ik kom ná het 'isha gebed in de nacht,

 en soms word ik met tranen gebracht.

 Wat ben ik?



KnutselwerkKnutselwerk
Stuk karton

Zwarte stift

(Wilde) bloemen

Lijm of plakband

Schaar

1.  Snijd of knip een rechthoekig stuk karton uit (ongeveer A5-formaat).

2.  Gebruik een zwarte stift om een vaas te tekenen op de voorkant van het

karton. Je kunt deze versieren met hartjes of stipjes.

3. Verzamel kleine wilde bloemen en blaadjes. 

4.  Plak de bloemen boven de vaas op het karton met lijm of plakband, zodat het

lijkt alsof ze uit de vaas komen.

5.  Schrijf onderaan een lieve boodschap, dat bij de gelegenheid past.

Benodigdheden:

Stappenplan 



VerfrissendVerfrissend
citroendrankjecitroendrankje  

Benodigdheden 

125 g kristalsuiker

150 ml citroensap

800 ml water

 1 citroen

ijsblokjes

1.Doe het water (150 ml) en de suiker in een steelpan. Kook tot de suiker is

opgelost. Laat compleet afkoelen.

2.Schil de citroenen en doe in een hakmolen (de schil kun je bewaren en

toevoegen aan het drankje voor extra smaak). Mix goed.

3.Haal het sap van de citroen door een zeef om de pitjes en velletje te

verwijderen.

4.Doe het afgekoelde suikerwater in een fles en voeg het citroensap toe. Meng

goed. Voeg het ijskoude water toe (800 ml). Meng tot een geheel.

5.Snijd de citroen in schijfjes. Voeg de citroenschijfjes toe aan het drankje.

Bereidingswijze



WoordzoekerWoordzoeker



KleurplaatKleurplaat



RaadselsRaadsels
Ik kom vaak in de zomer op bezoek,

 maar niemand nodigt me uit.

 Ik prik je zonder pardon,

 en zoem rond je hoofd als een luid geluid. Wat ben ik?

Ik heb geen motor, maar ik vaar op het water.

 Ik kan je dragen, maar niet zonder peddels.

 Wat ben ik?

Ik kom als de zon verdwijnt,

 en ik schitter en fonkel als het lijkt dat de wereld slaapt.

 Kinderen zoeken me soms op tijdens kamp of kampvuur.

 Wat ben ik?

Hoe langer ik lig, hoe meer ik verdwijn.

 Je kunt me vegen, maar ik kom steeds terug op het strand.

 Wat ben ik?

Ik kan je verbranden,

 maar ook je planten laten groeien.

 Iedereen kijkt blij als ik er ben.

 Wat ben ik?



SpeurtochtSpeurtocht  



AntwoordenAntwoorden
zomer quiz

1. In welk werelddeel is het zomer als het bij ons winter is?

B. Zuid-Amerika 

2. Welke UV-index betekent dat je snel kunt verbranden in de zon?

 C. 6 of hoger 

3. Wat is het tegenovergestelde van ‘smelten’?

A. Bevriezen 

4. Waarom dragen mensen vaak lichte kleding in de zomer?

B. Lichte kleuren weerkaatsen zonlicht en worden minder heet 
 

5. Wat betekent “bon voyage” in het Frans?

B. Om te laten zien wie je bent bij grenscontrole 

 

 A. Goede reis

6. Waarom moet je je paspoort of ID-kaart meenemen als je naar

het buitenland gaat?

zomer Raadsels 

1.een mug 

2.een kano 

3.een ster 

4.een voetafdruk 

5.de zon 



islaam raadsels 

1.de ka’bah 

2.wudu 

3.de quran

4. het gebed

5.dhikr 

6.tahajjud 

deen quiz 

1.  De Qur'an bestaat uit ... djuz’.

Antwoord: B. 30 djuz’

2. Welke reactie had Quraysh toen ze ontdekten dat de Profeet صلى الله عليه وسلم was

vertrokken uit al-Madinah?

Antwoord: C. Ze boden een beloning voor degene die hem zou

vangen

3.  Tijdens de hemelreis werd de Profeet صلى الله عليه وسلم opgeheven naar Sidrat-ul-

Muntaha. Wat is de betekenis hiervan?

Antwoord: B. De Lotusboom aan het einde van de schepping

4. Wat is de naam van de kameel waar de Profeet صلى الله عليه وسلم op vertrok?

5.  Wat is de betekenis van ihsan?

6. Wat is de bijnaam van ʿUmar ibn al-Khattab?

7.  Welke surah is aangeraden om op de vrijdag te lezen?

9.Maak de hadith af: Eén gebed in deze moskee van mij is beter dan ...

gebeden in andere moskeeën behalve in al-Masdjid al-Haram.”

Antwoord: B. al-Qaswa

Antwoord: A. Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet

ziet, dat je je ervan bewust bent dat Hij jou ziet

Antwoord: C. al-Faruq (de onderscheider tussen waarheid en

valsheid)

Antwoord: D. Surat-ul-Kahf

Antwoord: C. 1000 gebeden



Dit was het dan…

 Je hebt nu het einde bereikt van deze zomerkrant.

Hopelijk heb je gelachen, gelezen, geknutseld,

geschreven, nagedacht en vooral: genoten.

Neem alle mooie herinneringen van dit schooljaar mee

in je hart. En gebruik je vakantie om op te laden, te

ontspannen én te groeien als kind, als klasgenoot, en

als moslim/moslima. �

Tot na de vakantie, in shaa Allah!

 Geniet van de zon, wees lief voor jezelf en voor

anderen,

 en vergeet nooit hoe bijzonder jij bent.

Fijne zomervakantie, kanjer!

 � Juffen van Al-Islaah 


