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Salaam Aleikoem wa Rahmatullaahi wa Barakaatoehoe, 

 

De mooiste maand van het jaar is aangebroken en dan heb ik het over de maand 

Ramadan. Een maand vol zegeningen en saamhorigheid.  

Afgelopen weken hebben de leerlingen van Al Islaah zich goed voorbereid op de 

maand Ramadan. Doormiddel van leuke knutselwerkjes en verschillende 

opdrachten om kennis op te doen over de maand Ramadan. De eerste week van 

de ramadan is voorbij gevlogen, ook in deze maand zijn de leerlingen intensief 

bezig geweest voor de maand Ramadan.  

Dit keer staat er ook een mooie schoolkrant voor u  klaar met werkjes, foto’s en 

opdrachten in het teken van de maand Ramadan. 

 Wij wensen jullie namens het team van Al Islaah een gezegende maand 

Ramadan toe in sha Allah. Moge Allah subhanna wataa Allah jullie vasten doen 

accepteren. 

  

 

“Degene die een vastende voedt met hetgeen waarmee hij zelf zijn vasten 
verbreekt, krijgt een beloning die gelijk is aan hem (degene van wie hij het 
vasten verbreekt), zonder dat de beloning van de vastende persoon enigszins 
verminderd wordt.” 

Deze hadith staat vermeld in Jami at-Tirmidhi (807) en is overgeleverd door 
Zaid ibn Khalid al-Djuhanie (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet 

(Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).  

 

 

 

 



 
 
 
 

Vijf weetjes over de vastenmaand Ramadan 

 
1. Ramadan is de negende maand van de islamitische 

maankalender. Het is voor moslims een heilige maand van 

inkeer en bezinning. Daarnaast is de maand Ramadan een 

gelegenheid om eigenschappen aan te leren als zelfbeheersing en 

uithoudingsvermogen, en leert het ons de baas te zijn over 

begeerten en lusten. 

 

2. Het vasten is één van de vijf zuilen van de islam (de vierde om  

precies te zijn), wat wil zeggen dat het een verplichting is voor 

gezonde, volwassen moslims. Voor zwangere vrouwen, jonge 

kinderen, chronisch zieken en voor mensen voor wie het vasten 

gezondheidsproblemen kan meebrengen geldt een uitzondering 

 

3. De maand Ramadan is waardevoller dan de andere maanden en 

Laylat-al Qadr (Waardevolle Nacht) is beter dan duizend 

maanden samen. In deze nacht bracht de engel Djibriel 

(Gabriel) de eerste openbaring van de Heilige Koran aan de 

profeet Mohammed (vrede zij met hem) 

 

4. Het vasten wordt in het Arabisch ‘sawm’ of  ‘siyam’ genoemd. De 

letterlijke betekenis van dat woord is ‘het zich onthouden van 

iets’. Dus het onthouden van eten, drinken, roken en schelden. 

 

5.  ‘Zakaat al-Fitr’ is een verplichte vorm van liefdadigheid aan de 

minder bedeelden in de samenleving. Het is een financiële 

bijdrage die gedurende de gehele maand Ramadan kan worden 

uitgegeven tot de ochtend voor het gebed van ‘Eid al-Fitr’. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Dua bij het verbreken van het vasten  
Groep 7/8 heeft een mooie dua in de klas staan. Een dua voor het verbreken 

van het vasten. Leer jij de dua ook uit je hoofd? 

Dhahabadh-dhama’oe wa btallatiel’oeroeqoe wa thabatal ajroe   

in sha Allah 



 
 
 
 

Ramadan in groep 7/8 

De leerlingen hebben hun klas ook versierd doormiddel van een 

ramadan tafel, een aftelkalender met elke dag een nieuwe taak. Hoe leuk 

is dat? Kijk naar de eerste taak en voer het thuis ook uit! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een man kwam naar de Profeet  en vroeg: “O 
Boodschapper van Allah! Wie heeft van alle mensen 
het meeste recht op mijn gezelschap?” Hij 
antwoordde: “Je moeder.” De man zei: “En 
daarna?” Dus zei hij: “Je moeder.” De man vroeg 
weer: “En dan?” Waarop de Profeet opnieuw 
antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg: “En 
dan?” De Profeet antwoordde: “En dan je vader.” 
(Sahih Boekhari 5971 en Sahih Moeslim 7/2) 
 



 
 
 
 

Daarnaast hebben de leerlingen een mooi knutselwerkje gemaakt om de klas ook 

in de ramadan sfeer te brengen. De kinderen hebben geleerd hoe ze met ecoline 

mooie kunst kunnen creëren 

 

 Abdelaziz en Mohammed zijn druk 

bezig met kleuren van de moskee 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Ramadan in groep 4/5 
Ook in groep 4/5 zijn ze druk bezig geweest met de 

voorbereidingen voor de maand ramadan. Zij hebben ontdekt 

dat je met ecoliene een prachtige kunst werk kunt maken en dit 

voor de mooie maand ramadan. Daarnaast hebben de 

leerlingen lampionnen in elkaar geknutseld die op meerdere 

plekken in de school hangen.  

De ramadan sfeer zit er echt in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Ramadan in groep 6 
Groep 6 heeft de ramadan kalender al bij binnenkomst 

geplaatst. De leerlingen hebben dan al meteen bij binnenkomst 

in de gaten hoeveel dagen zij nog moeten vasten. Er zijn heel 

wat leerlingen uit groep 6 die al mee vasten ma sha Allah! 

Moge Allah subhanna wataa Allah deze leerlingen belonen. En 

ook zij waren creatief bezig voor de mooie maand! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 
 

Ramadan in groep 3 

Groep 3 is aan de slag gegaan met hun eigen knusse ramadan 

hoekje. Dit prachtige hoekje is opgezet door juf Jamila en is 

opgevuld met gekleurde lampionnen die de leerlingen zelf in 

elkaar hebben geknutseld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Ramadan in groep 1/2  
Groep 1/2 heeft zich enorm uitgesloofd voor de maand ramadan er 

werden dadels gevormd en koekjes gebakken, de kinderen lezen aan 

elkaar voor uit verschillende ramadanboekjes. 

Er is een prachtige moskee (van blokken) gebouwd zodat er taraweeh 

(avond gebed) gebeden kon worden door de kleine mannetjes van de 

bouwhoek. En er zijn mooie ramadan kleurplaten ingekleurd. Op de 

gang is er een ramadan tafel opgezet 

door juf Aminawaar de leerlingen 

dagelijks bij binnenkomst een kijkje 

kunnen nemen. Met juf Amina hebben 

zij een extra moment op de dag, om de 

tafel eens goed van dichtbij te mogen 

bekijken en ook zo de spullen 

aanwijzen die zich op de tafel 

bevinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salih met zijn mooie ingekleurde 

ramadan kleurplaat  



 
 
 
 

Wil jij ook een ramadan kleurplaat? Kijk hieronder! 

 

 

 

  

 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Ramadan opdracht  
Dua schrijven De sterkste wapen van een Moslim is een mooie 

Dua. Schrijf je mooiste dua op. Vergeet niet je dua op te hangen 

zodat iedereen Ameen kan zeggen 

 



 
 
 
 

 

Salaam wa aleikoum beste ouders/verzorgers en lieve 
leerlingen,  

Namens het team van Al Islaah wensen wij iedereen nog 
een mooie en gezegende Ramadan toe. Moge Allah 
subhanna wataa Allah al jullie dua’s verhoren en het vasten 
accepteren.  

Ramadan Mubarak 

 

Team Al islaah  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 


